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’t Lopendvuurtje 

Op de bassischool hadden wij een 

schoolkrant met de naam: “ ’t 

Lopendvuurtje”. Het was een blad waarin 
leerlingen elkaar verhalen vertelden. De 

naam kwam van het gezegd: “Als een 

‘lopend vuurtje’ ging het verhaal het dorp 

door. De afgelopen periode ging het als een 

Lopendvuurtje de wijk door dat de ALDi 

tijdelijk dicht zou gaan. Als een 

Lopendvuurtje kreeg ik te horen dat de 

Buur hier in de wijk wilde zorgen dat 

ouderen die niet zover kunnen lopen een 

beroep op hen konden doen. Zij zouden dan 

zorgen dat de boodschappen op een of 

andere manier thuis gebracht zouden 

worden. Dat is nou eens goed nieuws. Toen 

het graf van leeg was op de derde dag, ging 
het als een ‘Lopendvuurtje’ rond. Via de 

vrouwen werd het doorvertelt aan de 

leerlingen, laten kwam het als een 

lopendvuurtje bij de ‘buitenstaanders’ 

terecht.  

Vaak dooft het ‘Lopendvuurtje’ op den 

duur. Dan is het geen ‘nieuws’ meer. ALDI 

gaat weer een keer open en ook het leven in 

onze Buur gaat weer gewoon verder.  

Toch blijft het nieuws van Jezus lege graf 

als een ‘Lopendvuurtje’ verder gaan. De 

leerlingen blijven het vertellen. Hun 

geestkracht openbaart zich regelmatig en 

de vraag is “Hoe  komt dat?” Heeft dat iets 

te maken met het gebeuren dat zij doen wat 
Jezus deed? Melaatsen niet buitensluiten, p.   

maar zorg dragen voor de zieken en 

ouderen? De mens verzoenen met elkaar en 

met God? Zo’n verzoening komt misschien 

het duidelijks naar voren bij het verhaal van 
Paulus, de zoon van een Farizeeër, een 

invloed rijke jood die de christenen 

vervolgde. Hij, Paulus, liet christenen 

gevangen zetten en vermoorden. Lees de 

handelingen van Apostelen er maar op na. 

Paulus heeft een ommekeer in zijn leven 

mee gemaakt. Hij heeft zich verzoend met 

Christus en de eerste christenen hebben 

zich met hem verzoend. Dat is niet van de 

ene op de andere dag gebeurd maar door de 

tijd. Paulus heeft vanaf die tijd belangrijke 

posten vervuld in de eerste gemeente van 

christenen omdat er verzoening mogelijk 

was. Omdat er wonderlijke dingen 

gebeurden nadat Jezus uit de dood was 

opgestaan ging het als een ‘Lopendvuurtje’ 

door de wereld tot op de dag van vandaag. 

Maar dat vraagt om geloof in ‘t 

Lopendvuurtje dat Hij ons geeft, het vuur 
van goede Geest. Dan heb ik het over vuur 

van de Liefde, de heilige Geest, de helende 
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Geest. Aandacht hebben voor elkaar in 

goede en slechten tijden. Kijk maar naar 

‘de Buur’. Ik denk dan aan iemand die 

eigenlijk niets kan, alleen maar telefoneren. 
Hij belt mensen op en houd zo het lief en 

leed van mensen bij. Verzoenen met elkaar. 

Een ander voorbeeld. Iemand heeft een 

goed gesprek met zijn oude buren om een 

oud conflict bij te leggen. Pinksteren is het 

feest van de goede sfeer, van verzoening en 

omzien naar elkaar omdat het verhaal van 

Jezus vurig in jou mag verder gaan. Of 
geloof je dat niet?? 

Ik wens ons een zalig Pinksteren toe dat het 

goede mag groeien, 

Aloys van Velthoven sss

 
OPBRENGST VASTENACTIE 2023 SACRAMENTSKERK 

De Vastenactie heeft dit jaar een bedrag opgebracht van 3750,00 euro. Het bedrag gaat naar onze 
medebroeders in Moamba, Mozambiek. Zij hebben sinds kort, op verzoek van de bisschop, een 
parochie overgenomen die begin dit jaar 75 jaar bestond. Bij de parochie horen ook een aantal 

kapellen. Onze paters bouwen  een sociaal-centrum om de armsten daar te helpen.  Inmiddels heeft 
onze pastoor daar,  Felix Tupasso, een dankbrief geschreven. Door onze acties, Advent en Vasten,  

hebben wij hen enorm geholpen. Wij blijven u op de hoogte houden. Onze hartelijke dank.                     
De Stuurgroep 
 

Afscheid Pastoor J. Grubben. 
Na de viering in de Groenestraatskerk op 30 april, nam 
pastoor Grubben afscheid van de Parochiegemeenschap H. 
Drie-Eenheid (Nijmegen-Zuid) Een week eerder, op zondag 

23 april ging pastoor Grubben voor de laatste keer voor in 
onze Sacramentskerk. Pater Fons Kuster, overste van de 

communiteit van Sacramentijnen, bedankte hem op het eind 
van de viering voor zijn inzet voor de parochie en de 
parochiegemeenschap in de ruim 4 jaar dat hij ook onze 

pastoor was.  Het was voor hem geen gemakkelijke tijd, zoals 
hij zelf aangaf, een tijd met fusieaangelegenheden en zelfs 

een kerksluiting. Pater Kuster  overhandigde de scheidende 
pastoor een bedrag onder couvert voor zijn project om 
Letlandse jongeren de kans te geven om naar de Wereld Jongeren Dagen in Portugal te gaan.  En hij 

kreeg als herinnering aan onze kerkgemeenschap een kaars aangeboden met het logo van de 
Sacramentskerk. Op zijn beurt bedankte pastoor Grubben voor de gastvrijheid  in onze kerk en de 

vriendschap die hij hier heeft ervaren. Per 1 mei j.l.  is pastoor Jacques Grubben  benoemd tot pastoor 
van Schaik. De pastoor van Schaik, H. Spiertz,  is benoemd tot pastoor van de parochie H. Drie-
eenheid (Nijmegen-Zuid). 

 

In memoriam Gerda Arts 
Op 19 april is vrij plotseling overleden onze vrijwilligster van de Sacramentskerk: Gerda. Zij was 
voor iedereen een bekend gezicht in onze kerk en was werkzaam bij de koffiegroep. Zij was altijd 
bereid iets extra’s te doen en in te vallen waar nodig. In februari had ze te kennen gegeven te willen 

stoppen door lichamelijke beperkingen. De zestiende maart, de vrijwilligersavond, was een afscheid 
gepland, maar Gerda kon toen niet aanwezig zijn. Jammer dat we haar niet meer de aandacht hebben 

kunnen geven die ze verdiende.  
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Ook was Gerda jarenlang gastvrouw van de Zonnebloem en vele jaren 
voorzitter. Zelfs heeft ze een tijd lang ook de secretaristaak verricht.  Gerda 

was een zeer sociale vrouw. Ze hielp haar man André ook vele jaren bij de 
Bingo in Boszicht. Ook bij de gym op donderdagmorgen zal ze gemist  
worden. Velen hebben haar zo gekend, haar plekje in de kerk blijft nu leeg. 

Wij wensen André en allen die haar dierbaar waren heel veel sterkte met het 
verwerken van dit grote verlies. Namens Stuurgroep Sacramentskerk en de 

Zonnebloem Brakkenstein           
Ankie Jansen 
 

Nieuw lid Stuurgroep 
Hanneke Vos is lid geworden van de Stuurgroep van de Sacramentskerk. Zij volgt Els Span op die 

vanwege haar werkzaamheden in de verpleging is gestopt. De leden van de Stuurgroep zijn:  onze 
rector  pater. Aloys van Velthoven, Ankie Jansen, Wim Groos, Hanneke Vos en de overste van het 
klooster ptr. Fons Kuster. De taak van de Stuurgroep  is: de rector bijstaan, adviseren, in alle 

activiteiten rond de Sacramentskerk: Pastoraat, liturgie, vrijwilligers, Contactblad. Wij danken Els 
Span voor haar inzet en danken ook Hanneke voor haar bereidheid om lid te worden. 

 
 

FILMAVOND 

Donderdag 1 juni a.s. is er weer een filmavond in de ‘Tuinzaal’.  

Getoond wordt de film: Central do Brasil. Een film over een zoektocht 
van een kind en diens verzorgster naar zijn vader. 
De aanvangstijd is 19.30 uur. 
 
 

Hartelijk dank voor uw gulle gaven. 

Fijn dat we weer op u konden rekenen in de achter ons liggende maanden. De opbrengst van de 
collecte in maart  was € 698,19 en in april  € 1537,85. 

Overleden
15-03-2023            Marie-Louise Al-Cuijpers                           84 jr. 
20-03-2023               Ria van Vucht-Greib                                 94 jr. 

11-04-2023             Lies Janssen-Sluijtman                            92 jr. 
19-04-2023             Gerda Arts-Hermsen                              84 jr. 

 

Pinksteren  

Een vogel vloog in het begin  

over de eindeloze zee zij bracht een klein groen takje mee  
een teken, nieuwe zin.  

Zo ook de Geest die leven doet  
in elk van ons steeds weer zij geeft de dingen keer op keer  
een nieuwe, felle gloed.  

God, zet uw Geest in ons aan ’t werk  
geef adem, steun en kracht zodat uw liefde wordt betracht  

in heel uw mensenkerk.  
Rieke Mes Uit: Tastbaar spreken over God, Kok-Kampen 2009 
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Waarom is mei de Mariamaand? 
Helemaal precies is dat niet bekend, maar zeer waarschijnlijk heeft het met de naam van de maand te 

maken. Deskundigen denken dat de naam mei afgeleid is van de Griekse godin Maia. Die naam 
betekende oorspronkelijk ‘moeder’. De Romeinen vereerden deze Griekse 
moedergodin om de natuur tot bloei te laten komen. Daarom noemden ze de 

maand waarin het voorjaar zich manifesteert Maius. In het Latijn is die naam ook 
verwant aan maior (groter) en maiestas (aanzien, pracht, hoog in aanzien, 

verheven zijn). In de Middeleeuwen ontstond in Italië het gebruik om de maand 
mei aan de Moeder van God Maria te wijden. In de jaren zestig van de vorige 
eeuw wijdde paus Paulus VI zelfs een speciale encycliek aan de Mariamaand mei 

(Menso Maio. Over de maand mei). Daarin schrijft hij dat de Mariaverering nooit 
los gezien kan worden van haar zoon Christus: “Omdat Maria immers met recht 

beschouwd kan worden als de weg die ons voert tot Christus, is elke ontmoeting 
met haar vanzelf ook een ontmoeting met Christus.” Daarmee sluit de Mariaverering in mei ook weer 
nauw aan bij de Paastijd die tot Pinksteren duurt. 
 

Ga mee naar de Wereldjongerendagen in Portugal 
De Wereldjongerendagen is het grootste jongerenevenement ter wereld. Elke twee 

á drie jaar komen meer dan een miljoen katholieke jongeren bij elkaar om samen 
hun geloof te beleven. Een hoogtepunt tijdens de WJD is altijd de viering met de 

paus. De eerstvolgende Wereldjongerendagen vinden plaats van 1 tot en met 6 
augustus 2023 in Lissabon in Portugal.  Ook vanuit ons bisdom gaat er een groep 

jongeren naartoe. Interesse? Houd dan de website in de gaten: www.bisdomdenbosch.nl 

 

Overzicht ‘gewone’ vieringen  

Eucharistie vieringen Zondag 10.00 uur  Maandag t/m zaterdag  09.30 uur 

Lauden (ochtendgebed) Zondag 08.30 uur Maandag t/m zaterdag 08.00 uur 

Vesper (avondgebed) Alle dagen 17.30 uur  

Aanbidding bij het  

uitgesteld h. Sacrament 

Ochtend: Maandag t/m zaterdag 08.30 – 09.20 uur 

Middag:  Alle dagen 16.30 – 18.00 uur 
Op de 1e en 3e zondag van de maand is er koffiedrinken na de viering. Gezellig om even een praatje te maken met elkaar. 
 

Bijzondere vieringen vragen uw extra aandacht  

Do  18 mei 10.00 uur Hemelvaart van de Heer Eucharistie 

Zo 28 mei 10.00 uur 1e Pinksterdag Eucharistie 

Ma 29 mei 10.00 uur 2e Pinksterdam – H.Maria 
Moeder van de Kerk 

Eucharistie 

Zo 04 juni 10.00 uur H. Drie-eenheid – Naamfeest 
Parochie 

Eucharistie  

Zo 11 juni 10.00 uur Sacramentsdag – Naamfeest Kerk en 

Congregatie Heilig Sacrament 

Eucharistie – aansluitend 

koffieontmoeting 
 

 

Receptie klooster is open van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur voor het maken 

van afspraken over kerkdiensten en misintenties. Wilt u dit contactblad via e-mail ontvangen 

geef dat dan even door aan onze receptioniste sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl.  

Het volgende contactblad verschijnt zondag 02 juli 2023.  

Colofon: Het Contactblad is een uitgave van de kloostergemeenschap, de eindredactie berust 

bij de overste van het klooster. Vragen m.b.t. de inhoud kunt u aan hem richten. 

about:blank
mailto:sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl

